
PERSBERICHT CYCLONUDISTA 
(World Naked Bike Ride - Brussel) - 30 juni 2007 
 
Brussel, 28 juni 2007 - sinds zes jaar vinden in juni overal ter wereld 
naaktfietsmanifestaties plaats. In Brussel zal op 30 juni 2007 voor het 
3e achtereenvolgende jaar een Cyclonudista worden gehouden. De WNBR zal 
om 14.00 uur vanaf het Muntplein vertrekken. 
 
Cyclonudista is een feestelijke gebeurtenis, waarvan de betekenis door 
bezorgde burgers van het effect van het autoverkeer op geheel onze aarde 
wordt uitgedragen. De organisatie van Cyclonudista is open voor alles en 
iedereen. Iedereen kan een bijdrage leveren in het doen van politieke 
voorstellen voor een respirabele samenleving. 
 
Net als de mens, is de planeet breekbaar. Door het karakter van de 
Cyclonudista, onderstreept de manifestatie deze breekbaarheid tegenover 
de stalen monsters die hun adem van CO2 uitspuwen en stelt een zacht 
alternatief voor het heftige en verontreinigende vervoer voor: de fiets, 
waarvan de weldaden niet meer zijn weg te denken. 
 
Het hoeft niet meer te worden bewezen: het autoverkeer maakt de steden 
verstikkend en gevaarlijk en vernietigt het ecologisch evenwicht van de 
planeet: het klimaat verliest het compas, het poolijs smelt in hoog 
tempo en de ozonlaag wordt steeds dunner. Maar het ziet ernaar uit dat 
het weer ter discussie stellen van de plaats die aan de auto in de 
openbare ruimte wordt gewijd, niet voldoende is. Het is nodig het debat 
uit te breiden... 
 
Als punt van debat wil Cyclonudista eveneens een diepere vraag stellen 
aan onze levensstijlen die aan het verbruik (en dus aan de 
milieuverontreiniging) worden gewijd, een globalere en meer 
samenhangende kritiek van onze industriële samenleving toelaten, waarvan 
de auto slechts een symptoom en onder andere een symbool is. 
 
Enkele overlegmogelijkheden: 
 
Minder reclame = meer democratie? 
Naaktfietsers hebben slechts hun lichaam om zich uit te spreken. Aan de 
tegenovergestelde richting, zijn de reclame, de propaganda van de 
overconsumptie en de lofzang aan de vernieling van de planeet, alom 
tegenwoordig in de openbare ruimte en monopoliseren de werktuigen van de 
uitdrukkingsvrijheid, die het democratische debat van onze samenleving 
vervalsen. 
 
Elk naakt geheel = alle vrij en gelijk? 
Naakt zijn is het zichzelf spiegelen aan de natuurlijkheid, het zich 
aanvaarden is 'zijn' in plaats van te lijken. De naaktheid is dus een 
manier om zich 'en public' van de invloed van de mode vrij te maken die 
zowel mooi en lelijk als 'in' en 'uit' bepaalt. Want naakt zijn is 
eveneens een teken om sociale verschillen af te schaffen. Kleding en 
andere praal zijn de structuren die de heerschappij in de wereld in 
stand houden (man/vrouw, eigenaar/proletariër, beschaafd/wild... 



hoger/lager) waar zij tragedies (patriarchaat, genocide, oorlog, 
kolonialisme... etc) tot gevolg hebben. 
 
Auto boulot dodo... conso? 
Waarom het leven verliezen om het te winnen? Waarom op het werk, uw tijd 
op kantoor verspillen, aan de fabriek en over de wegen die tot doden 
leiden? Om wat te vervaardigen? Voor het overbodige van ons geluk? Om 
wat te kopen? Voor ons nutteloos welzijn? 
Auto-boulot-dodo-conso, stelt onze samenleving niet dat door deze 
spiraal deze vernielende verdorven cirkel ontstaat? Is het niet dringend 
om erover te discussiëren en om een stap voorwaarts te zetten? 
 
Een reeks concrete voorstellen die uit het begin van deze discussies 
voortvloeien, staat op 
http://wiki.worldnakedbikeride.org/index.php?title=Brussels 
 
De pers wordt verzocht om de gebeurtenis te bedekken, om 13.30 uur is 
er 
op het Muntplein een participatieve persconferentie voorzien. 
Maar aangezien Cyclonudista geen media-activiteit is, maar een open 
volksactiviteit voor iedereen, verzoeken wij de journalisten om er aan 
deel te nemen door met de tocht mee te fietsen. De aankomst aan 
Cinquantenaire of bij het drankje van Clotûre is om 18.30 uur (aan de 
boekhandel Aden), daar zal aan degenen die de ervaring met ons hebben 
gedeeld bijzondere aandacht worden geschonken. En opdat het positief is 
voor iedereen; bedankt om onze doelstellingen (minder 
milieuverontreiniging en vervreemding) met ons middel (de naaktheid) 
niet te verwarren en dus om ons niet tot deze te verlagen. 
 
Betreffende fotografen: 
Fotografen (amateurs of professionals) zijn welkom, maar er zijn 
beperkingen in het nemen van foto's teneinde het voyeurisme te 
vermijden, om de deelnemers te eerbiedigen en om hen een rustig, gunstig 
klimaat aan te bieden voor een goed verloop van Cyclonudista. 
 
- Niet opzettelijk oneerbiedige of uitdagende foto's maken. 
- Het maken van breed georiënteerde foto's, opdat deze de context van de 
fietstocht goed weergeven. 
- Als u een naaktfietser in het bijzonder wilt fotograferen moet u haar 
of hem daarvoor toestemming vragen. 
 
Als een fotograaf niet zijn instructies ten aanzien van de naaktfietsers 
eerbiedigt, zal hij van Cyclonudista kunnen worden verwijderd. Wij 
zullen handelen in de geest van naleving, verdeling en kosteloosheid, 
daartegenover wordt u bedankt om de foto's in Creative Commons op onze 
plaats op Wiki te delen. 
http://wiki.worldnakedbikeride.org/index.php?title=Brussels 
 
Contacten: 
(Fr) Tom 0479/676.433 
(Nl) Dimi 0486/445.747 
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